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Het kruis en de gekruisigde in het werk van Chagall Anne Marijke Spijkerboer
Olterterperkring, slotavond Cursus A en B

1 Openingsdia

2 Kruisiging, pentekening op papier (1908 vig Mayer)

3. Golgotha, olieverf op linnen, 174 x 191,1 cm, 1912

4. Golgotha, olieverf op linnen (19137?)

5 Witte Kruisiging, olieverf op linnen, 155 x 140 cm, 1938

6 Detail

7. —10. Details

11. De martelaar, olieverf op linnen, 164,5 x 114 cm, 1940

12. De gekruisigde schilder, gouache op papier, 1941/1942

13. De aanvechting, olieverf op linnen, 77 x 108 cm, 1943

14. Verzet, olieverf op linnen, 168 x 103 cm, 1943 - 1948 (1937)

15. Opstanding, olieverf op linnen, 168,3 x 107,7 cm, 1943-1948 (1937)
16. Bevrijding, olieverferf op linnen, 168 x 88 cm, 1943 - 1948 (1937)
17. De kruisiging in geel, olieverf op linnen, 140 x 101 cm, 1943

18. De gekruisigden, gouache op papier, 62,5 x 47,5 cm, 1944

19. Zelfportret met wandklok, olieverf op linnen, 86 x 70,5 cm, 1947
20. De heilige familie, gouache op papier, 67 x 50,5 cm, 1950

21. De kruisiging, litho, 42,3 x 33,5 cm, 1951/1952

20. De exodus, olieverf op linnen, 130 x 162,5 cm, 1952-66

21. Kruisiging, olieverf op linnen, ca 1955

22. De schepping van de mens, olieverf op linnen, 300 x 200 cm, 1956-1958
23. Detail

24, Het offer van Izaak, olieverf op linnen, 230 x 235 cm, ongedateerd
25. Detail

26. Jakobs droom, olieverf op linnen, 195 x 278 cm, ongedateerd

27. De kruisiging, litho, 56 x 76 cm, november 1964

28. De grijze kruisiging, litho, 72 x 56,8 cm, 1970

29. De martelaar, litho, 75,8 x 59 cm, 1970

30. Visioen van Jakob, litho, 97,5 x 65 cm, 1971

31. Kruisiging, zwarte inkt, pastel en kleurstiften op glanzend Japanpapier, 76,7 x 57 cm, 1972
32. Het dorp, olieverf op linnen, 55 x 61 cm, 1972

33. Besaleél, kleurenlitho, 47 x 34 cm, 1966
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